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11 november: ‘Immer vrede’ 

 
 

 

 
 
Een bescheiden betonblok in een verloren hoekje van Kester, stoer en toch 
monumentaal, als vergeten onderdeel van de ijzeren muur, waarschuwt 
voor roerige dreigingen, onverdraagzaamheid en geweld, even sprekend als 
de acht grijze bunkers rond het Kesterse dorp gezaaid. Zijn dwingende en 
permanente boodschap: Nooit meer oorlog! of  Immer vrede! 
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Koninklijke Fanfare Sint-Martinus Kester 
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Voorzitter:   Willy Juwet, Patattestraat 15, 1755 Kester – 054/56 65 32 
   willyjuwet@skynet.be 
 
Secretaris:   Frédérique Goessens, Halleweg 4, 1750 Lennik –  0477/65 79 57 
   fgoessens@gmail.com 
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Laat, bij het begin van dit nieuwe jaar, ook uw vrienden genieten van deze 
Kesterse muzikale Naklanken. Schenk hen een abonnement en ze blijven u 
en Kester dichtbij! 
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Eeuwig Kester 
800 jaar Keure van Kester 

 
 
 
De kaap van 170 jaar heeft onze muziekvereniging met succes gerond. Op naar 
175 en het beoogde feestelijke doel in 2021, is de boodschap. Alle 
vormvereisten zijn inmiddels vervuld: een enthousiaste groep muzikanten, in 
grote meerderheid jong van jaren, organisatorisch vernieuwd en geolied in haast 
alle onderdelen der structuur, geruggesteund door een stevige krans van 
supporters en sponsors, gedragen door een dankbare dorpsgemeenschap en, niet 
onbelangrijk om te vermelden, financieel gezond. De geschiedenis van de 
voorbije 17 decennia is geschreven, deels gepuzzeld. In drie keurig 
geïllustreerde afleveringen, gespreid over de nummers 112, 113 en 114 van het 
unieke tijdschrift ‘Gooik’ van de Heemkundige Kring van Groot-Gooik, heeft 
ons muzikale verleden zijn recht gekregen. Nu wenkt de toekomst! 
 
Dit nummer 33 van Naklanken kreeg vorm na de indrukwekkende 11-november-
viering van 2016, gehouden in en rond de Sint-Martinuskerk, recent ook nog een 
gevierde jubilaris. De gruwel van het oorlogsgeweld zou de vredesgedachte 
sterkte en ruimte bieden, en deze doen doordringen tot op de voorpagina. Elke 
vredesoproep, elke bijdrage daartoe, is welkom in dit nieuwe jaar, dat het 
bestuur van de harmonie, voor ieder die dit leest, vredig en voorspoedig wenst. 
 
De titel van dit editoriaal vertolkt een aloude optie, een droom van toen, 9 jaar 
geleden in dit contactblad vervat in een boeiende reeks verhoopte vieringen die 
Kester en zijn huidige bewoners niet mochten missen. Op een rijtje:  

2014: 150 jaar nieuwe kerk,  
2016: 170-jarig bestaan van onze fanfare,  
2017: 800 jaar de Keure van Kester. 

Succesrijk waren de eerste twee vieringen. Voor de derde liggen na die 9 jaren 
de kaarten moeilijker, de ambities wellicht te hoog, de historische realiteit 
jammerlijk verdraaid, de wetenschappelijke kennis te laag. Misschien kan 
degelijke informatie over het onderwerp, over de tijd van toen, zowel in de grote 
wereld als in het dorpse bestaan, in dit feestjaar nog een passend antwoord 
verzinnen. En waarom zou de muziek niet de juiste toon kunnen zetten om, met 
overtuigende kracht en klank, een roemrijk verleden te laten herleven, een 
avond, een concert lang? Kester verdient dit. Het Groot-Kester van toen zeker! 
Vandaar de dubbele titel die herinnert aan het Romeinse Castrum van 2000 jaar 
geleden en hulde brengt aan de verrassende en bewonderenswaardige strijd van 
onze dorpsgenoten voor hun recht op bezit en vrijheid, 800 jaar terug. 
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Muzikanten van vandaag 
 
 
Onontbeerlijke bouwstenen, de specie van onze harmoniemuren, de meest 
actieve schakels uit onze muzikale familie, dat zijn onze muzikanten. 
Bovendien zijn ook veel van onze muzikanten familie van elkaar. 
 
Net als tweelingzusjes Caitlyn en Kylie, bijvoorbeeld. In oktober 2015 kwamen ze, als nieuwe 
inwoners van Kester, met het hele gezin een hapje eten op ons eetfestijn. Ze hadden onze 

harmonie aan het werk gezien tijdens de jaarmarkt in 
Gooik en waren erg benieuwd ... We geraakten met z’n 
allen aan de praat over samen muziek maken. Voor we het 
wisten, hadden we er twee enthousiaste muzikanten bij. 
Twee weken later zaten de zusjes – onder het 
goedkeurende oog van mama, papa en hulphond-in-
opleiding, Libaut – op hun eerste repetitie. Sindsdien zijn 
ze elke week trouw op post.  
 
Caitlyn en Kylie zijn 14 jaar. Ze mogen dan wel als twee 
druppels water op elkaar lijken, ze hebben een heel 
verschillend karakter. Hoewel ze pas sinds het eerste jaar 
secundair niet meer in dezelfde klas zitten, volgen ze toch 
dezelfde richting: Sociale en Technische Wetenschappen. 
Ze lezen allebei heel graag boeken en vinden het leuk om 

naar de film te gaan. Ieder weekend gaan ze, als lid van 
wandelclub de Heidetochten Kester, op wandel langs 
Vlaamse velden. Daarnaast gaan ze graag ijsschaatsen en 
naar pretparken, maar ze gaan ook heel graag naar de 
opera, naar ballet, musicals, toneel en natuurlijk ook naar 
muziekconcerten, onder meer van de harmonie waar hun 
nicht, Louise, meespeelt. De meisjes helpen ook met veel 
overtuiging bij de opleiding en opvang van hulphonden 
voor Hachiko vzw. En wanneer er in huis of tuin klusjes op 
til staan, steken ze met plezier een handje toe. Creatief is 
Kylie graag met kleurpotloden bezig en Caitlyn knutselt 
met alles wat ze kan vinden.  
 
 
Al vanaf heel jonge leeftijd wisten de zusjes welk instrument ze wilden leren bespelen. 
Caitlyns grote inspiratie om dwarsfluit te spelen was, en is, haar oudere nicht, Louise. Kylie 
was geïnspireerd door haar papa en besloot trompet te leren spelen. 

Als kleuter volgden Caitlyn en Kylie muziekinitiatie in het Mierennest in Dworp. Sindsdien 
vroegen ze ieder jaar in september of ze nu ook naar de muziekacademie mochten.  
 
In het derde leerjaar, na lang aftellen, begon hun muzikale carrière bij Orfeus in Huizingen. 
Eerst volgden ze heel geduldig een jaar notenleer. En toen, in september 2011, was het zover: 
ze mochten eindelijk hun geliefde instrument leren bespelen! 

Caitlyn 

Kylie
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Bij een geboorte! 
 
 
 

 
 
 

In het vijfde leerjaar brachten ze tijdens het 
schoolfeest samen een muziekstukje op het 
vrije podium. Met hun gewaagde 
combinatie van dwarsfluit en trompet 
konden ze met het liedje The Big Apple 
menig toeschouwer ontroeren. 
 
Toen ze in de zomer van 2015 naar Kester 
verhuisden, moesten ze ook de moeilijke 
beslissing nemen om de muziekacademie, 
waar het voor hen allemaal begon, te 
verlaten. Intussen gaan ze al voor het 
tweede jaar op rij met veel plezier naar de 
muziekacademie van Gooik en Herne.  
 
Maar wat het allemaal nog fantastischer 
maakt, is de harmonie waar ze heel graag 
iedere week samen musiceren!  
 
 
Caitlyn en Kylie na hun eerste concert met 
onze harmonie, Kester bekent kleur, 16 
april 2016. 
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Uit de fanfarefamilie…  GOUD! 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 

Het gouden huwelijksjubileum van 
Nestor Durand en Gilberte 
Walkiers hebben we in de vorige 
Naklanken van harte meegevierd. 
Maar waarom een of ander 
zetduiveltje Gilberte’s familienaam 
heeft gewijzigd, blijft een raadsel. 
Excuses werden overvloedig  
aangeboden, en met de glimlach 
aanvaard (waarvoor onze dank). Geen 
lezer van dit blad zal ooit nog, 
denkend aan Gilberte, de naam 
Walkiers vergeten!  

Op 3 september 1966 zijn ze 
getrouwd te Sint-Jans-Molenbeek, 
Amédée Van den Eeckhoudt en 
Suzanne Forton. Hij is geboren te 
Schepdaal, zij te Koekelberg. Met 
Pasen 1979 landden zij te Kester in 
de Patattestraat, waar zij met hun 
rijke kroost ook hun warme hart 
hebben verpand. Alsof ze er al een 
leven lang leefden, vlot en knus 
geïntegreerd, echt thuis in hun buurt! 
Ah, die buurtfeesten, de eerste in het 
dorp, met de fanfare als klankvolle 
belleman, en al de volgende. Met 
volle overgave werkten ze mee, bij 
voorbereiding als bij nazorg. Maar ze 
waren getraind, trouwe en fervente 
carnavalisten voor de jaarlijkse 
festiviteiten te Halle! Voor dorpse 
hartelijkheid  en immer helpende 
handen, voor een warme babbel en 
een open gesprek is men altijd 
welkom in Patattestraat 48.     
Gouden wensen voor Suzanne en 
Amédée en hun ganse kroost!  
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Rouwend afscheid nemen… 
 

 
 

       

Op 12 oktober 2016 overleed te 
Lebbeke Staf Vandereeckt, te 
Kester geboren op 2 mei 1948, 
weduwnaar van Lut Moens. Tal 
van inwoners van Kester hebben 
hem naar zijn laatste rustplaats in 
Denderbelle begeleid.  
 
Waar hij ook woonde, Kester kreeg 
immer de eerste plaats in zijn doen 
en denken. Vooral de jaarlijkse 
Drievuldigheidsprocessie bleef hij 
trouw volgen, jaar na jaar, decennia 
lang. De ochtendlijke tocht van de 
Paardenprocessie was telkens een 
Hoogdag voor hem, een unieke 
kans om tijdens de beeweg en de 
kermisdag contact te houden met 
zijn geboortedorp en zijn vele 
vrienden en kennissen. Wees gerust 
Staf: de waardering en de 
vriendschap waren wederzijds! 

95 jaar is ze geworden, Yvonne 
Fieremans, geboren te Pamel op 24 
september 1921, en thuis rustig overleden 
op maandag 24 oktober 2016, omringd en 
‘gekoesterd door haar kinderen’. Zij was 
de echtgenote van Louis Vannijvel  
(† 1987). Medestichter van Ziekenzorg te 
Kester, lid van KBG en/of OKRA vanaf 
de oprichting, geboeid door al wat leeft in 
het dorp, in de parochie, in de buurt. Een 
bijzondere plek in haar grote hart was 
voorbehouden voor de muziek en de 
muzikanten. Elk optreden volgde ze 
vanuit haar zetel, elke Naklanken was een 
welkome gast. Gemeend en intens was 
haar belangstelling, want al wat aan haar 
dorp allure gaf, actie en cultureel niveau, 
genoot haar aandacht. Met deze foto, 
genomen op haar 94ste verjaardag, lijkt ze 
uit een schilderij uit de rijke 17de eeuw te 
zijn gestapt. Eeuwigheid kent, inderdaad, 
geen grens. Vaarwel, Yvonne! 
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Op de leeftijd van 94 jaar is te Leerbeek 
op maandag 12 december 2016 Denise 
De Leener overleden. Zij werd er 
geboren op 5 augustus 1922, was de 
dochter van molenaar en burgemeester 
Theodoor De Leener en Helena 
Dedobbeleer, en de echtgenote van 
Marcel Leheuwe. Samen verbleven zij 
de jongste jaren in de Seniorie 
Kesterberg. 
 
Beetje bij beetje moesten we je verlaten. 
We konden niet zo goed meer met je 
praten. 
Die blik, die stilte deed vaak zeer, 
de echtgenote, moeder en oma van 
vroeger was je niet meer.  
Maar nu je voorgoed bent heengegaan, 
zeggen we ‘Dank je’ voor al wat je hebt 
gedaan. 
Ook vanuit de harmonie: Dank, Denise! 

Op 7 november 2016 overleed te 
Halle in het Sint-Maria-Ziekenhuis 
Paula Pauwels, weduwe van Jan-
Baptist Tondeur († 2005), geboren te 
Kester op 27 juni 1926. Wie kende 
Paula niet? Zij was de centrale figuur 
in haar vertrouwde Heideroosje te 
Leerbeek, de brug tussen de 
bloemenwinkel en de serres, de 
engelbewaarder van Jean en Jeannine, 
de moeder des huizes, de kok, het 
waakzame oog, het onthaal in drukke 
of gezellige dagen.  
Samen met haar familie zullen velen, 
en alleszins onze harmonie, beamen 
wat haar gedachtenisprentje voorzegt: 
 
  Paula, 
         In ons hart zit je geborgen, 
  gisteren, vandaag en ook morgen!   
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Op 9 januari 2017 is in haar woning te 
Kester, Patattestraat 46A Ude Vande 
Kerckhove overleden. Zij werd te 
Halle geboren op 15 oktober 1967 en 
was de echtgenote van Joseph De 
Geyter en mama van Ellen. Elkeen die 
Ude van ver of van nabij heeft gekend, 
zal haar missen, onvermijdelijk. Is het 
omwille van haar eeuwig vrolijke 
groet, haar immer bemoedigend woord, 
haar onkreukbare moed ondanks alle 
moeilijkheden die jaar na jaar opdoken, 
om de wilskracht in haar donkere ogen 
of de warme glimlach op haar gelaat? 
Stijlvol had ze haar eigen plaats in het 
buurtleven verworven. De muziek van 
haar accordeon droeg ze als een zachte 
schaduw met zich mee, discreet maar 
doorvoeld. De Kesterse harmonie blijft 
haar en haar gezin zeer nabij. Alleen 
jammer van die al te vaak uitgestelde 
schaaknamiddag, Ude.  

Te Brussel was ze geboren op 4 september 
1946, Anne-Marie Van Zaelen. Op 15 
januari 2017 overleed ze in het WZC 
Vander Stokken te Pepingen, waar ze 
sinds al te veel maanden was opgenomen. 
Haar woning in de Raoul Merckxstraat 17 
te Kester, die ze deelde met haar man 
Marc Vandeputte, was immers een droom 
voor haar. Midden in de natuur, weg uit de 
drukte, badend in de stilte, daar voelde 
Anne-Marie zich thuis. Verwoede 
wandelaar is ze geweest. Getuige hiervan 
deze foto uit 2005 tijdens een Zwitserse 
uitstap met de Krekels. Maar nog meer 
een voorbeeld van moed en innerlijke 
levenskracht. Nooit de moed opgeven 
geeft ze ons als levensles nog mee… 
   Kun je niet lachen, glimlach 
   kun je niet glimlachen, wees toch blij 
   kun je niet blij zijn, wees tevreden 
   maar nooit de moed opgeven 
   en immer voorwaarts streven 
Dank Anne-Marie, voor je lach en je les!  
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Uit de agenda… 
 
 

Het eetfestijn op 22 en 23 oktober 
 

 

 
 
 
In dat weekend werden andermaal de tafels gedekt voor het jaarlijks ‘Eten van ’t muziek’, 
traditioneel het gastronomisch dankmoment van de harmonie. Alle muzikanten van dienst, in 
en buiten de keuken, voor en achter de toog, aan de kassa en overal waar ze nodig waren, de 
talrijke bezoekers ten bate. Keurig was het menu, gezellig de sfeer, geurig de omgeving, 
romantisch het avondlijke maal bij kaarslicht of overzonnig het tafelen op zon-dag.   
 
       

De 11 november-viering op 13 november 
 
Een zondagsviering in stijl! Dat werd het op 13 november in de Sint-Martinuskerk te Kester. 
Traditioneel slaan de parochieploeg, de Dorpsschool, het gemeentebestuur en onze harmonie 
de handen in elkaar om de oud-strijders van de beide wereldoorlogen te herdenken. Zorgden 
de kinderen voor de nodige versieringen en de muzikanten voor het even traditionele 
optreden, dan was het schepencollege, de gemeenteraad, het Pajotse politiekorps en de 
directie van de Dorpsschool aanwezig of vertegenwoordigd. Aangezien zondagse vieringen te 
Kester zeldzaam worden, wensten tal van families ook hun overledenen op deze bijzondere 
dag te herdenken. Dit gold tevens voor de muziekvereniging die, op de naamdag van haar 
patroonheilige, alle overleden muzikanten wilde gedenken. Een volle kerk, bovendien 
muzikaal verwend, was het gedenkwaardige resultaat!  
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Kerstmis, zondag 25 december 
 
 
 
 

 
 
 
Muziek tijdens de hoogfeesten van Pasen en Kerstmis, het blijft een opdracht die de 
harmonie graag in ere wenst te houden. Ook in 2017, waar de Kesterse parochiekerk blijkbaar 
geschrapt wordt als ‘vieringkerk’ en voortaan, samen met zijn bezoekers, voor magere jaren 
komt te staan. Niet getreurd dit keer! Onder de leiding van dirigent Jérôme werd met allure 
gemusiceerd, zo klonk het na de viering. Voorganger Piet Chrispeels mocht het niet meer 
meemaken dat op de receptie, aangeboden door de harmonie ten voordele van Rainbow4kids, 
de lof werd gezongen van de muzikanten en getreurd om de evolutie in de kerkelijke 
structuren. Voor 2017 zijn we nog safe op Pasen en Kerstmis, voor zover de voorraad aan 
priesters strekt… Blijven we strijdvaardig? Musiceren doen we toch op die dagen! 
 

 
 

En een receptie achteraf? Daar zorgen zij wel voor! 



 

 

13

Kerstboomverbranding 
 
Op zondag 15 januari 2017 werden te Strijland op het voetbalveld de Gooikse kerstbomen 
verbrand. Warmte in donkere winterdagen! Vuur en muziek zouden de kerstperiode afsluiten 
en de zorgen van het voorbije jaar definitief verbannen. Onze muzikanten trotseerden de 
winterse kou, kille vingers en bijtende vrieslucht, om hun vrolijkste noten te laten horen. 
 

 
                   © Gi.Wilmsen 
 

Belgisch kampioenschap cyclocross 
 
Geen uitdaging achten ze te groot, de vrienden van ‘De IJzeren Man’. Hun zesde cyclocross, 
in Den Dael, een veldrit passend in het criterium van de Wielervrienden Zennevallei (wvz), 
werd op zondag 22 januari een heus Belgisch kampioenschap, met nationale truien en het 
nationaal volkslied ter ere van de overwinnaars. Voor de muzikale toets zorgde onze 
harmonie, en uiteraard voor een klankvolle Brabançonne, die onvervalste allure gaf aan een 
volks, sportief feest!  
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Op de agenda 
 
 

Eén groot agendapunt: het jaarlijks Lenteconcert. In 2017 zal het plaats hebben 
in de zaal ’t Jagershof op zaterdag 6 mei. Het concert zal een uitgelezen moment zijn om de 
Keure van Kester te belichten, die 800 jaar geleden werd afgedwongen door de inwoners van 
het Kester van toen.  
 
Dit agendapunt betekent voor dirigent en muzikant een maandenlange inzet, intense repetities, 
concentratie en creativiteit, om te eindigen in een overrompelende muzikale avond te midden 
van de vele muziekliefhebbers onze harmonie genegen.  
 

Een dag later al, op zondag 7 mei 2017 heeft de al even traditionele Heidetocht plaats, 
een samenwerking tussen de parochie Kester, het Gild van het Paardenvolk, de bewoners van  
onze unieke Heide, en de muzikanten van de harmonie.   
 
 
 
Een echo van het omslagblad… 
 
 
 

 
 
 
 
Eens gekozen als beeld uit mijn dorp, kreeg deze anonieme vooroorlogse betonblok op 
de voorpagina van deze Naklanken een symbolische waarde, als 11 november-monument 
voor dit en alle volgende jaren… 
 
Wil je hem bezoeken? Volg de Kesterweg richting Oetingen, voorbij de Shape-werf, 
doorheen de heerlijke holle weg naar de ietwat vergeten Sint-Antonius-kapel, en lees, 
achter de ook symbolische prikkeldraad, zijn dwingende stille boodschappen van  
 

‘Nooit meer oorlog’ en ‘Immer vrede’! 
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Alvast ook bedankt… al wie steunt en sponsort! 
 
De subsidiërende overheden: Provincie Vlaams-Brabant en Gemeente Gooik 
De parochie Sint-Martinus Kester, het Gild van het Paardenvolk Kester en 
OKRA–Trefpunt Kester - Michel Doomst, burgemeester  
Magda Deridder-Hendrickx – Blankenberge - Inge Jacobs, schepen - Heidestraat 9, Kester 
De Knijf Drukkerij – Gooik, Edingsesteenweg 51 (02/532 44 37) 
Bloemen ’t Heideroosje – Leerbeek, Edingsesteenweg 181 (02/532 12 86) 
Remitrans – Internationaal transport – Molenstraat 14, Kester (054/31 77 90) 
Architectenbureau Simon De Boeck – Bruneaustraat 42, Kester (0494 81 30 62) 
Garage–Carrosserie P. Christiaens – Leerbeek, Ninoofsesteenweg 105A (02/582 99 57)   
A.D. Delhaize (Julien en Greta Schelck) – Edingsesteenweg 70, Gooik  
n.v. Olympia,  – Herfelingen, Steenweg naar Asse 183 (054/56 64 23) 
Century 21 ATG, vastgoed, Kester, Edingsesteenweg 341 (054/343434  - 0475/655595) 
KBC-Bank Gooik-Leerbeek – 1755 Leerbeek, Edingsesteenweg 206 (02/531 11 17)  
Peter Minnaert – schilderwerken, Bogaarden, Terheugenstraat 17 (02/356 03 00)  
Bi Style – www.grotematenbistyle.com  - Brusselsestwg 219, 9402 Meerbeke (054 343888) 
CENTIPEDE - Anita Block, Zeuningenstraat  26, 1570 Tollembeek  
M. Consult, Pure Wine – Guido Van Belle, Kesterweg 10, 1755 Kester (0478/210415) 
Eva en Brusno Janssens - Stoffels 
Marc Noël, ‘Management et Sécurité’, Zwaantje 45, 1755 Kester (02/356 08 61) 
Jos Walravens – Molenstraat 33 - Herman en Rosita Dewit – Molenstraat 62, Kester 
Nicolas Vankeerberghen – Kasteelbrakelsesteenweg 437, 1502 Lembeek (          ) 
bvba Vanden Daele – metaalbewerking, Kester, Zwaantje 37 (02/356 77 86) 
Optiek Claes – Gooik, Edingsesteenweg 121C (02/532 15 81) 
ALU-PVC Bellemans – Kester, Edingsesteenweg 315 (054/56 65 05) 
Apotheek Peggy De Pril – Kester, Edingsesteenweg 268 (054/56 76 67)        
Verzekeringskantoor Solange Limbourg – Herne, Centrum 21 (02/396 20 21) 
SDS Verandabouw – Herfelingen, Steenweg naar Asse 200 (054/56 64 32) 
Veterinair Quadrant – Herfelingen, Steenweg naar Asse 144 (054/56 80 31) 
Café-Feestzaal Jagershof – Kester, Bruneaustraat 36 (054/50 41 31) 
Uitvaartverzorging Heymans, Edingsesteenweg 349, 1755 Kester (02/331 39 45) 
Hoeve van het Waterblok, (familie Dekens) – Kester, Peverstraat 16 (054/56 60 33) 
Albert (†) en Augusta Vanrompaey – Musch, Kaardeloodstraat 91 b1, Ninove 
Gilbert Van de Ville, Kester, Bruneaustraat 6 
Elektro Tondeur – Kester, Bruneaustraat 2 (054/56 75 23) 
Familie Minner-Kestens (Adviesbureau Carmona), - Kester, Schoonscheenstraat 5 
Bvba Cochez – binnenhuisinrichting, Kester, Edingsesteenweg 301 (054/56 82 58) 
Cyclo Cosyns  - fietshandel - Kester, Langestraat 18 (054/56 88 73) 
Bakkerij Vansnick, - Herfelingen, Sint-Niklaasstraat 11 (054/56 62 32) 
Slagerij De Vits Traiteur - Leerbeek, Brusselstraat 10 (02/532 52 23) 
’t Kippenhof – Gooik, Ninoofse Steenweg 53 (054/56 73 27) 
 
en alle gulle sponsors, ook zij die wensen anoniem te blijven, alle steunende leden en de 
vele abonnees van onze Naklanken, samen meer dan 250 gezinnen! 
Wij vergeten evenmin in onze dank te betrekken zij die steeds bereid zijn hun handen 
uit de mouwen te steken telkens de fanfare beroep doet op hun kracht, hun ervaring of 
hun goede raad. Onmisbaar zijn jullie allemaal! Bedankt iedereen! 
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Poëzie is ook muziek... 
Zijn muziek is ook poëzie! 

     
 
 

 
 
 
Op 28 december 2016 overleed thuis, omringd door zijn gezin, Wilfrid 
Moonen. Hij werd geboren te Antwerpen op 19 december 1948, echtgenoot van 
Hilde Kint. Zij woonden te Kester, Raoul Merckxstraat 17, in het voormalige en 
statige postgebouw. Er werd afscheid genomen van Wilfrid op woensdag 4 
januari 2017 in het crematorium Daelhof te Zemst. Zijn urne werd ingezet in het 
urnenveld op de begraafplaats van Kester. 
 

Wilfrid was ereburger van de gemeente Gooik, 
muzikant in hart en ziel bij 

’t Kliekske 
Sporen 

Duo Retro 
Trommelfluit 

Volksmuziekgilde 
en met vele anderen… 

 
De Koninklijke Fanfare Sint-Martinus van Kester, dankbaar om wat hij 
voor de muziek heeft betekend, brengt bij deze warme hulde aan Wilfrid. 


